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Begeleide rondreis
met luxe cruise langs de Lycische Kust

11 dagen

Vertrekdatum: 2 oktober 2024
PROGRAMMA

Dag 1: Brussel - Antalya
Afspraak in Zaventem voor vertrek per lijnvlucht naar Antalya, via Istanbul. Onthaal op de luchthaven en
transfer naar het hotel. Hotel Aspen. (A)

Dag 2: Antalya

Daguitstap naar de ruines van de antieke stad Sagalassos, gelegen op een tweetal uur rijden van Antalya, in
het indrukwekkende Taurusgebergte. Al meer dan 30 jaar vinden hier opgravingen plaats onder leiding van
de K.U. Leuven. Jaar na jaar wordt de stad verder blootgelegd terwijl een multidisciplinair team van
wetenschappers erin slaagt een alsmaar breder beeld te schetsen van allerlei aspecten van de mensen die
in de stad leefden en van de omgeving. Heel wat gebouwen in Sagalassos werden oordeelkundig
heropgebouwd zodat de stad de dag van vandaag ongetwijfeld een der indrukwekkendste ruinesteden van
Turkije geworden is.

Laat middagmaal in het dorpje Aglasun, vlak bij de antieke stad. Terugkeer naar Antalya en rest van de
namiddag vrij om even van het mooie hotel te genieten. (0-M-A)

Dag 3: Antalya

Op z'n 35 km van Antalya ligt het antieke Termessos als een arendsnest in de bergen. Door z'n beschutte
ligging tussen de bergpieken en door z'n machtige verdedigingsmuren gold de stad als oninneembaar. Zelfs
Alexander de Grote slaagde er niet in Termessos in te nemen. We maken een fikse wandeling door de enig
mooi gelegen ruines. Het uitzicht vanuit het antieke theater is adembenemend. Verder zien we het
bouleterion, waarvan de muren nog bijna intact zijn en de reusachtige watercisternes die de stad in tijden van
belegering van drinkwater moesten voorzien. We wandelen verder naar het hoogste punt van de site, dwars
door de oude necroplis (kerkhof) waar we tientallen, vaak mooi versierde, sarcophagen kunnen bewonderen.
We worden beloond voor onze inspanning met een panoramisch uitzicht over de bergen, de kustvlakte en de
Middellandse Zee.

In de namiddag ontdekken we het oude stadsdeel van Antalya, dat door de Romeinen als haven gesticht
werd, maar waar we nu heel wat prachtige huizen uit de Osmaanse tijd aantreffen. Met z'n gezellige smalle
straatjes, restaurantjes, bars en leuke winkeltjes is deze plek ook ideaal voor wat vrije tijd. (O-M-A)

Dag 4: Antalya - Demre

We verlaten Antalya en zetten koers naar het westen, waar we de volgende dagen enkele prachtige plekjes
aan de Lycische kust zullen ontdekken. We beginnen de dag met een aangename wandeling langs de
overblijffselen van Phaselis, enig mooi gelegen op een schiereilandje tussen de turkooisblauwe Middellandse
Zee en het groene Taurusbergte. In de schaduw van eeuwenoude pijnbomen, begeleid door het getsjirp van
honderden krekels, wandelen we van de antieke militaire haven van de stad door de oude hoofdstraat naar
de koopvaardijhaven. Onderweg zien we de restanten van winkels en huizen en nemen ook een kijkje in het
kleine, gezellige theater. Verder zien we nog het deels intacte aquaduct waarlangs het drinkwater uit de
bergen de stad bereikte.

Na deze zalige wandeling rijden we verder naar Finike waar we ons middagmaal nemen.



's Namiddags rijden we terug weg van de kustlijn en brengen een bezoek aan de antieke stad Arycanda,
waarvan de ligging beschouwd wordt als een van de mooiste in Turkije. Opmerkelijk is dat de ligging van de
stad en het stadspatroon opvallende gelijkenissen vertonen met Delfi in Griekenland. Arycanda strekt zich
uit op een bergflank en de belangrijkste gebouwen zijn te vinden op 5 grote terrassen die met elkaar
verbonden zijn door steile trappen. De belangrijkste monumenten die we er op vandaag aantreffen, zijn een
Christelijke basilica met mooie vloermozaieken, een uitgestrekt badgebouw met muren die nog bewaard zijn
tot op de hoogte van de verdieping, een theater, een stadion en een odeon/bouleterion (concertzaal/
stadhuis).

Net zoals deze ochtend zijn het niet alleen de ruines maar ook de weergaloze natuur die deze plek een bezoek
meer dan waard maken. Rit naar Demre langs een weg die elke baai en inham van de kustlijn volgt én
spectaculaire uitzichten biedt op kleine strandjes en ruwe rotsformaties. Hotel Andriake Beach Club. (0O-M-A)

Dag 5: Demre - Ucagiz (start cruise)

Demre is de huidige naam van een plaats die in de oudheid Myra heette. Hier zien we een ganse rotswand
met typisch Lycische rotsgraven. De bekendste inwoner van de stad was bisschop Nicolas van Myra, bij ons
beter gekend onder de naam Sint-Niklaas. Deze heilige leefde hier in de vierde eeuw en werd na z'n dood
begraven in een kerk die we bezoeken. Waar z'n graf zich exact bevond in de kerk is niet duidelijk, maar wat
wel een feit is, is dat in 1087, handelaars uit het Italiaanse Bari, beenderen die ze aan hem toewezen,
meenamen naar hun thuisstad.

Na dit bezoek rijden we nog even verder tot in het pittoreske dorpje Ugagiz, waar we aan boord gaan van
onze luxueuze gulet, een typische houten tweemaster. De volgende 6 dagen brengt deze boot ons langs de
Turkse zuidkust en ontdekken we schilderachtige dorpen en stadjes, boeiende antieke overblijfselen en een
steeds verrassende en imponerende natuur.

Nadat we ons geinstalleerd hebben in onze kajuiten, zetten we koers naar de vlakbij gelegen verzonken stad
Kekova. Hier zien we onder water de restanten van muren en trappen van een nederzetting die gedeeltelijk
door de zee verzwolgen werd. Middagmaal aan boord. Daarna nemen we even een siésta terwijl we voor
anker gaan in een rustige en mooie baai. Wie dit wenst kan van de gelegenheid gebruik maken om een eerste
duik te nemen in het helderblauwe water dat begin oktober normaal gezien nog steeds een temperatuur heeft
van meer dan 25°C.

In de latere namiddag varen we naar Simena, een dorp met een weergaloze ligging. Hier gaan we aan wal en
wandelen door het dorp, langs oude sarcophagen en eenvoudige woningen die vaak helemaal overgroeid zijn
met bougainvillea. Bij de middeleeuwse burcht, die boven het dorp uittorent en vanwaar we een schitterend
uitzicht hebben over de grillige kustlijn, kijken we uit naar de zonsondergang, die hier meestal een
onvergetelijke indruk nalaat.

Avondmaal aan boord. (0-M-A)

Dag 6: Ugagiz - Kalkan
Vandaag laten we de oudheid even links liggen en ontdekken we enkele vissersdorpen die de laatste tientallen
jaren uitgroeiden tot aantrekkelijke toeristische stadjes. 's Ochtends vroeg varen we een tweetal uur verder
naar het westen en leggen we aan in een rustige baai om te ontbijten. Daarna gaan we voor anker in Kas, dat
tot zo'n 50 jaar geleden een klein vissershaventje was. Tijdens de militaire dictatuur in het begin van de jaren
1980 werd het plaatsje een toevluchtsoord , vooral voor inwoners van istanbul, ver weg van de militaire
repressie. Hierdoor groeide Kas uit tot een levendige plek vol winkels, gezellige bars en leuke restaurantjes.
Midden in het kleine centrum treffen we ook enkele mooie sarcophagen aan, overblijfselen van het antieke
Phellos dat hier gelegen was.

Middagmaal aan boord. Na de middag varen we verder naar Kalkan waar het aangenaam flaneren is door
de pittoreske straten. Wie het allemaal liever wat rustiger aan doet, kan op een van de vele terrasjes aan de
waterkant genieten van de vakantiesfeer en van een deugddoend drankje.

In de latere namiddag leggen we aan in een rustige baai waar nog even kan gezwommen worden. Avondmaal
aan boord. (O-M-A)

Dag 7: Kalkan - Gemiler-eiland
Na het ontbijt wacht ons weeral een dag met boeiende bezoeken. Een korte rit brengt ons naar het aan de
kust gelegen Patara. De aanwezigheid van een natuurlijke haven niet zo ver dan de monding van de Xanthos-



rivier, zorgde ervoor dat Patara al vroeg in de oudheid uitgroeide tot een belangrijke handelsstad en een van
de invloedrijkste Lycische steden werd. Toen Alexander de Grote Lyci€ aan zich onderwierp op zijn tocht naar
het oosten, maakte hij van Patara een basis voor z'n militaire schepen. Ook in de Romeinse tijd bleef de stad
belangrijk en floreerde zij onder de Pax Romana. De bekende bisschop Nicolas van Myra, bij ons beter gekend
als Sinterklaas werd hier geboren. Door het dichtslibben van de natuurlijk haven geraakte Patara in verval en
rond de 15de eeuw was de stad zo goed als verlaten. Heel wat oude monumenten werden bedolven onder
het duinenzand zodat de tand des tijds er niet heel veel schade aanrichtte.

Ook vandaag nog ligt een groot deel van Patara bedolven onder het zand, maar archeologen legden al heel
wat goed bewaarde gebouwen bloot. We maken ook een wandeling over een deel van het 12 km lange strand,
dat een broedplaats is voor de caretta caretta zeeschildpadden. Vrij middagmaal in een lokaal restaurant.
Vervolgens rijden we een stukje het binnenland in, naar een andere Lycische stad: Xanthos. Xanthos, ooit
hoofdstad van de Lycische stedenbond, is vooral gekend als symbool voor vrijheidsliefde: twee keer in de
geschiedenis verkozen de inwoners er collectieve zelfmoord boven verovering door aanvallers. De
belangrijkste bezienswaardigheden in Xanthos zijn een aantal indrukwekkende pijlergraven die de site
beheersen en al van op grote afstand te zien zijn. Het mooiste monument, het Nereidenmonument, werd door
de Britse ontdekkings-reiziger Fellows naar z'n thuisland verscheept en is een van de pronkstukken van het
British Museum te Londen.

We keren terug naar onze gulet, die tijdens onze bezoeken koers zette naar het Gemiler-eiland, weeral
gelegen in een een prachtig natuurlijk kader. Met een drankje op het dek van de boot kunnen we nagenieten
van al het moois dat de dag ons bracht.

Avondmaal aan boord. (O-A)

Dag 8: Gemiler-eiland

Na terug een zalig ontbijt aan boord worden we aan land gebracht en start een dag met heel uiteenlopende
bezoeken. Na een uurtje rijden bereiken we een steile rotswand die de ganse vallei lijkt af te sluiten. Maar dan
merken we hoe uit een diepe kloof een riviertje het dal instroomt. Dit is het eindpunt van een van de langste
kloven van Europa: de kloof van Saklikent. Deze indrukwekkende breuk in de rotsen is op vele plaatsen slechts
enkele meter breed en tot bijna 300m diep. We laten de volledige wandeling door de 18 km lange kloof over
aan de echte avonturiers, maar via een houten wandelpad slechts enkele meters boven het stromende water
begeven we ons toch een eindje in de kloof om er te genieten van de imposante natuur.

Onze tweede halte vandaag is de antieke Lycische stad Tlos, indrukwekkend gelegen aan de voet van het
majestueuze gebergte. Hoewel we de voorbije dagen best al wat Lycische ruinesteden bezochten, is een
wandeling langs de mooist bewaarde overblijfselen van Tlos weeral een boeiende ervaring. We genieten van
mooie uitzichten over het Taurusgebergte en de kustvlakte en bekijken het theater, het badhuis, het stadion
en het marktplein van de stad. Ook de Lycische rotsnecropolis, gelegen vlak onder de akropolis, is een bezoek
meer dan waard. We treffen er vooral rotsgraven aan van het huis- en tempeltype. Het bekendste graf is dat
van de mythologische held Belerophon en z'n paard Pegasos.

Vrij middagmaal in een lokaal restaurant.

's Namiddags bezoeken we Kaya Koy, het 'stenen dorp'. Tot 1923 woonden hier zo'n 10.000 mensen,
voornamelijk van Griekse afkomst, en droeg de stad de naam Karmylassos. Na de Turks-Griekse oorlog
(1919-1922) vond er een grote bevolkingsuitwisseling plaats tussen beide landen, en de inwoners van
Karmylassos werden gedwongen naar Griekenland te verhuizen. De plek werd een spookstad, overgeleverd
aan de tand des tijds. Het merendeel van de huizen en kerken staat nog steeds overeind als een woordenloze
aanklacht tegen blind nationalisme. We nemen de tijd om deze bevreemdende plek te bekijken en vatten
daarna een wandeling aan door de bergen. Tijdens een groot deel van de tocht genieten we van schitterende
uitzichten over de grillige kustlijn. Op het einde van de ongeveer twee uur durende wandeling bereiken we de
lagune van Ol Deniz, één van de meest gefotografeerde stukjes natuur langs de Turkse kust. Avondmaal
aan boord. (0-A)

Dag 9: Gemiler-eiland - Fethiye

We beginnen de dag met een bezoek aan het Gemiler-eiland, ook wel gekend als het St. Nikolaas-eiland,
omdat er wel eens beweerd wordt dat St-Niklaas oorspronkelijk hier zou begraven zijn, vooraleer zijn
beenderen een rustplaats kregen in de kerk in Myra. Wat hier ook van aan is, het eilandje is een interessante
plaats en een wandeling naar het hoogste punt ervan voert ons langs de overblijfselen van een aantal



Byzantijnse kerken. Misschien wel het meest tot de verbeelding sprekend, zijn de restanten van een nog deels
intacte, 500 meter lange gewelfde stenen tunnel die twee van de kerken met elkaar verbond en waarin zich
14 staties van een kruisweg bevonden. Eens bovengekomen worden we opnieuw beloond met een
weergaloos mooi uitzicht.

Middagmaal aan boord. Daarna zetten we koers naar Fethiye en besteden we de een deel van de namiddag
aan het bezoek van deze aangename plaats. We slenteren over de mooie wandelboulevard langs de zee,
gaan in de smalle straatjes van de oude stad, met z'n bazaars, winkeltjes, theehuizen en cafés op zoek naar
mooie souvenirs en nemen ook een kijkje op de vismarkt. Met wie dit wenst bekijken we ook het koninklijke
Amyntas rotsgraf in tempelstijl.

Vrij avondmaal in Fethiye. (O-M)

Dag 10: Fethiye - Baai van Sarsala

In de voormiddag varen we door de Golf van Fethiye westwaarts naar het dorpje Sarsala. Na het middagmaal
aan boord wacht ons een laatste uitstap. We rijden naar het dorpje Dalyan, gekend voor z'n ecotoerisme. We
trekken wat tijd uit voor een korte verkenning van het kleine maar gezellige dorpscentrum en maken daarna
per privéboot een tocht op de delta van de Dalyan-rivier. Onderweg zien we in een hoge rotswand langs de
rivier zeer indrukwekkende Lycische tempel-rotsgraven. Wat later leggen we aan en maken een wandeling
naar de overblijfselen van de antieke stad Caunos, ooit een zeehaven maar door de verzanding van de
Dalyanrivier nu een heel eind van de zee verwijderd. Wie een beklimming van de citadel van de stad ziet zitten,
wordt voor de inspanning beloond met een spectaculair uitzicht over de delta, het strand en de zee.

Na dit bezoek varen we opnieuw verder, door de rietkragen die typisch zijn voor het deltagebied en een habitat
vormen voor tientallen vogelsoorten. Op het einde van de delta ligt het kilometerslange Iztuzu-strand. Op dit
strand komen elke jaar de caretta caretta-zeeschildpadden hun eieren leggen. We genieten even van deze
mooie plek en varen dan terug naar Dalyan, vanwaar we per wagen terugrijden naar het dorpje Sarsala en
terug aan boord gaan van onze gulet. In de baai van Sarsala genieten we in een schitterend natuurlijk kader
van ons 'laatste avondmaal' aan boord. Een ideale gelegenheid om na te praten over al het moois dat we de
voorbije dagen mochten ontdekken.

Avondmaal aan boord. (0-M-A)

Dag 11: Baai van Sarsala - Brussel
Afhankelijk van het vertrekuur van het vliegtuig hebben we 's ochtends nog wat tijd aan boord of vertrekken

we meteen na het ontbijt naar de luchthaven van Dalaman, een dik kwartier rijden. Terugvlucht naar Brussel
via Istanbul.

VERTREKDATUM: 2 OKTOBER 2024

Prijs per persoon in tweepersoonskamer: € 4.950

Korting bij inschrijving voor 1 mei: € 100
Toeslag eenpersoonskamer: € 750 (Beperkt aantal single kajuiten beschikbaar)

Minimum aantal deelnemers: 6

Maximum aantal deelnemers: 12



INBEGREPEN IN DE PRIJS

- Vluchten Brussel-Antalya / Dalaman Brussel

- Luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 27 oktober 2023
- Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelikwaardig)

- 6 nachten op een luxe cruiseboot (gulet) in kajuiten met privé-badkamer

- Vermelde ontbijten, middag- en avondmalen (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal)

- Niet-alcoholisch drankenpakket aan boord: water en frisdrank

- In het programma vermelde bezoeken en activiteiten

- Diensten van een Nederlandstalige Dromen-reisleider/gids

- Diensten van lokale Engelssprekende gidsen

- Transport voor transfers en bezoeken

- Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs, hotelkruiers en bemanning van de boot.

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS

Annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering

Opmerkingen

Deze reis wordt begeleid/gegidst door Geert De Vos, oprichter en eigenaar van Dromen. Geert is historicus,
woonde ooit 7 jaar in Turkije en reisde reeds meer dan 100 maal langs de Lycische kust.

6 nachten wordt tijdens deze reis geslapen op een zogenaamde Gulet, een traditionele houten Turkse boot.
Onze boot is een luxe uitvoering van het bouwjaar 2019, 32 meter lang en 8 meter breed. Er zijn 6 zeer ruime
kajuiten voor de passagiers, met airconditioning en met een badkamer met douche en toilet. Op het achterdek
van de boot bevindt zich een eettafel en lounge-banken. Er is ook een zonnedek dat voorzien is van
matrassen.

Drie bemanningsleden (kapitein, matroos en kok) zorgen ervoor dat het de passagiers aan niets ontbreekt.

Vanaf 3 maand voor afreis zijn inschrijvingen op aanvraag.
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